
 

 

  



 

 

  

‘t Pakootje 



 

 

Woordje van de redactie  
Beste Pakojanen 

De maand december is weer aangebroken en hier zijn we opnieuw 

met een pakootje. Terwijl we in de laatste maand van het jaar 

zitten, kijken we al met heel veel plezier terug naar de voorbije 

zondagen en de geslaagde evenementen. De afgelopen maanden 

zijn alweer voorbij gevlogen, maar we hebben er allemaal al heel 

erg van genoten.  

Dit jaar organiseerde we een geslaagde Christus Koning. De mis zag 

er iets anders uit door de veranderingen in de kerk, maar daarom 

niet minder leuk. Daarna heeft iedereen genoten van de heerlijke 

frietjes met stoofvlees!! Dit werd gevolgd door een groot spel met 

zen allen, een fijne dag voor de chiro. De week erna mochten we de 

Sint ontvangen op de chiro. Op naar meer van deze leuke 

zondagen!! De feestdagen staan ondertussen voor de deur, dus we 

wensen jullie alvast fijne momenten met vrienden en familie!  

Groetjes van de redactie  

Floor, Hannelore, Jasper, Luz, Phéline en Bente 

  



 

 

Verslag startdag en 
barbecue 
 

Het zit ondertussen al ver weg in ons geheugen, maar 
we brengen toch nog graag verslag uit van de eerste 
Chiro zondag van 2024!! Dit was er één met goed 
weer en veel plezier. De bekendmaking met de 
rookbommen verliep eerst een beetje moeilijk, maar 
had uiteindelijk een heel cool effect. We 
verwelkomden graag de nieuwe leden en konden niet 
wachten om jullie allemaal te leren kennen! Deze 
zonnige dag sloten we af met een heerlijke barbecue. 
Dat is toch elk jaar iets om naar uit te kijken. Ook nu 
was er een grote opkomst, dankuwel daarvoor. Met 
onze grote leidingsploeg en hulp van de cookies en 
vb’s hebben we dit toch weer goed gedaan. Wij 
hebben alvast genoten, hopelijk jullie ook! 

  



 

 

Verslag spaghettidag 
 
Dit jaar organiseerde we weer een spaghettidag in het 

thema Halloween. De parochiezaal was dan ook versiert 

in Halloween en ook sommige kinderen waren verkleed. 

De kinderen die verkleed waren kregen een gratis 

dessertje. Er werden veel dessertjes gemaakt door de 

leidingsploeg waardoor er ook uit veel verschillende 

dingen gekozen konden worden: Brownies, appelcake, 

tiramisu, .... 

Er hebben weeral veel mensen van onze geweldige 

spaghetti mogen proeven die gemaakt is door onze 

kookouders (dankuwel aan de kookouders). In de 

middag viel de drukte relatief mee maar s ’avonds was 

heel de parochiezaal gevuld. Het was dus even stressen 

of we iedereen binnenkregen maar dat is gelukt       .  

We willen dan ook iedereen bedanken die onze chiro 

heeft gesteund door onze spaghetti te eten of iets te 

drinken. Hopelijk zien we jullie ook terug bij onze 

volgende evenementen. 

Tot snel!!! 

  



 

 

Verslag Christus Koning 
 

24 november was het weer zover, we vierden Christus 

Koning. Na weken liedjes oefenen, tot vervelens toe van 

veel leden , konden we tijdens de mis onze 

zangkunsten laten horen. Tussen de liedjes door was er 

ook het toneeltje. Dit ging over het jaarthema: 

Avontuurleuk. De kerk zat ook weer goed gevuld met 

ouders en sympathisanten.  

 

Na deze geslaagde mis was het tijd om de honger te 

stillen met lekkere frietjes en stoofvlees. Nu hadden we 

genoeg energie om het spel te beginnen. Jongens en 

meisjes van dezelfde leeftijdsgroep streden tegen elkaar. 

Ze probeerden zo veel mogelijk jetons te winnen voor 

het eindspel. Maar voor het eindspel van start ging, 

konden we eerst nog genieten van een koek met warme 

chocomelk. In het eindspel moesten de drie jongste 

groepen samenwerken om zo veel mogelijk leiding aan 

de schieten. De drie oudste groepen konden met hun 

jetons leiding kopen die daarna tegen elkaar gingen 

touwtrekken. Kortom, het was een leuke namiddag.  

Het was weer een geslaagde Christus Koning dit jaar! 

  

 

 



 

 

Verslag sinterklaas  

 

Zondag 1 december was een speciale dag op onze chiro. 

Er werden keiveel toffe spelletjes gespeeld, maar er was 

ook hoog bezoek van Sinterklaas! Hij kwam helemaal 

vanuit Spanje aan om leuke cadeautjes te bezorgen, én 

om een bezoekje te brengen aan onze chiro. In de 

formatie zongen we wat sinterklaas liedjes, en vrijwel 

meteen kwam er een boot aan met Sinterklaas en 3 

zwarte pieten. Er werden zoooveel snoepjes gegooid 

door de zwarte pieten en we waren allemaal laaiend 

enthousiast! Na deze mooie verwelkoming ging 

Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek bij alle 

groepen. De Sint las steeds een stukje voor uit zijn grote 

boek. Hij wist over iedereen heel mooie dingen te 

zeggen, iedereen was braaf geweest en had zich al goed 

geamuseerd op de chiro! Nogmaals bedankt Sinterklaas, 

om speciaal naar onze chiro te reizen vanuit het verre 

Spanje! En ook aan alle chiroleden, bedankt om dit jaar 

weer zo talrijk aanwezig te zijn en om de Sint zo warm te 

verwelkomen   



 

 

Pinkels 
Liefste, allercoolste pinkelsss  

We zijn weer al 2 maandjes bezig met de chiro, 

JOEPPIIEEEE. We hebben al leuk geknutseld, vettige dag 

beleeft, rapunzel haar haar laten vallen, lekkere frietjes 

gegeten bij christus koning, de sint gezien, … En wat 

komt er na de sint? De kerstman en zijn elfjes uiteraard. 

Om jullie al volledig voor te bereiden op ons kerstfeestje 

mogen jullie deze kleurplaat eens voor ons inkleuren. 

Kusjjess en knuffels jullie leiding Aukje, Sam, Fé en Meve 

 

  



 

 

Miniclub 

Met veel enthousiasme begonnen we dit jaar als 

leiding van de miniclub.  

Iedere week opnieuw staan ze op zondag klaar om 

vol energie te spelen en nieuwe avonturen te 

beleven. 

Niets is te gek voor deze vrolijke bende die zich 

altijd volledig inzetten. 

In de afgelopen maanden hebben we samen 

geweldige activiteiten gedaan, onder andere 

legerdag en een spannende rechtdoortocht. 

Creatieve opdrachten zitten er ook al eens tussen, 

zoals een tekeningen spel of een knotsgekke 

fotozoektocht. 

Lachen, gieren en ravotten; bij de Miniclub is het 

altijd plezier gegarandeerd! 

Uren vliegen voorbij terwijl jullie het beste van 

zichzelf geven, zowel tijdens grootte spelen als bij 

kleine opdrachtjes. 

Blij zijn we om elke zondag deze toffe groep te zien 

groeien, samen spelen en vooral genieten van de 

Chiro. 

  

Groetjes Max, Robin en Dakke 

 



 

 

 

Speelclub meisjes 
Hey liefste speelclubjes!  

Wij hebben het de afgelopen maanden al heel leuk gehad! 

Een dag geleefd met handicaps, ons verkleed als prinsessen, 

een hele dag spelletjes gespeeld met stoelen. Wij kijken er 

superhard naar uit om nog meer avonturen met jullie 

beleven. Maar kennen jullie ons al een beetje?  

- Ik heb rosse 2 katten, wie ben ik? 

- Op school studeer ik geschiedenis, wie ben ik? 

- Ik heb een tweelingzus, wie ben ik?  

- Ik ben de jongste van ons 4, wie ben ik?  

- Ik heb geen broers of zussen, wie ben ik? 

Diegene dat alles juist heeft mag volgende keer een spelletje 

kiezen! Veel succes         

Kusjes, jullie allerliefste leiding! 

 

  



 

 

Speelclub jongens  
Liefste speelcubbertjes, 

Wat is ons chirojaar al fantastisch geweest. Altijd zo voltallig 

aanwezig, heel Nijlen kan jullie horen        . We zijn al ons 4u gaan 

zoeken in ‘t hofke, rechtdoortocht gedaan (brug gebouwd), 

gespeeld met de klakkebuizen, sjotten, ravotten en dit is nog maar 

het begin. We hebben nog allerlei toffe programma voor jullie klaar 

staan! 

Groetjes van jullie leiding 

Siebe en Tibe 

 



 

 

Kwiks  
Hey liefste kwikjes,  

Het is ondertussen al december. De tijd vliegt 

voorbij als je plezier hebt        ! We hopen dat jullie je 

ook al konden amuseren op de chiro. We hebben al 

geracet met winkelkarren, Barbie geweest voor een 

dag, ons goe vuil gemaakt met vettigen dag… En 

wij hebben nog veel meer leuks voor jullie in petto! 

We vinden jullie een keitoffe groep van zotte, 

enthousiaste kwiks!  

Veel knuffels van jullie leiding!!! 

 

 



 

 

Rakkers  
Hallo rakkers  

We zijn ondertussen toch al wat verder in het chirojaar en we 

hebben ons al goed geamuseerd. Jullie zijn altijd heel actief 

en jullie spelen heel goed mee. We hebben al verschillende 

toffe zondagen gehad: Mario kart, vettige dag.... Er komen 

nog veel toffe zondagen aan dus hopelijk blijven jullie 

allemaal komen. Hieronder staat een kruiswoordraadsel dat 

bij het rode draadspel hoort dus jullie moeten deze oplossen. 

Het antwoord mogen jullie doorsturen in de Whatsapp-groep 

waarin jullie ouders in zitten. 

  



 

 

Tippers  

Hey lieve tippertjes van ons, wij hebben er al superhard van 

genoten en hopelijk jullie ook!!! Want er komen nog genoeg 

zondagen (en avondchiro’s) waar wij ons superhard gaan 

amuseren. Om jullie gedachten even te verzetten tijdens de 

examens mogen jullie deze woordzoeker oplossen   

Veel succes  

Jana, Floor, Anouk en Hanne 

 

 

  



 

 

Toppers  
Beste toppers, 

Het eerste deel van het Chiro-jaar zit er alweer op, en wat 

hebben we al een hoop mooie momenten beleefd! Van 

spannende spelletjes tot creatieve activiteiten: elke zondag 

was een succes dankzij jullie enthousiasme. Maar maak je 

klaar, want er komt nog veel meer aan. Sinterklaas komt 

binnenkort bij ons langs met verrassingen voor iedereen, en 

ook Christus Koning wordt een feestelijke dag om naar uit te 

kijken. Daarnaast organiseren we binnenkort avondchiro’s, 

zodat jullie tijdens de examenperiode goed kunnen studeren 

en toch even naar de Chiro kunnen komen om te ontspannen. 

  

We zijn een gezellige, hechte groep die goed met elkaar 

overweg kan. Hoewel we soms met een iets kleinere groep 

zijn, maken we er elke keer een topzondag van vol plezier en 

vriendschap. Blijf dus vooral komen, want we hebben nog 

zoveel leuks in petto. Samen gaan we er een onvergetelijk 

Chiro-jaar van maken! Hieronder vinden jullie een 

woordzoeker van activiteiten die we al hebben gedaan en de 

namen van onze groep. Het zijn in totaal 17 woorden. Veel 

succes! 

  

Groetjes, 

Jullie leiding 



 

 

 

  



 

 

Tiptiens  

 

  



 

 

 

 



 

 

Kerels 
Lieve kereltjes  
 

Wat vliegt de tijd toch genadeloos snel. We zijn 

momenteel al in de maand december. We hebben al 

enkelen leuke momenten achter de rug dit chirojaar. Het 

begon met de startdag van het nieuwe chirojaar. Jullie 

ontdekten de nieuwe leiding voor het komende 

chirojaar. Gevolgd door enkele leuke chirozondagen met 

veel spel en plezier. Nu zijn we in de maand December 

waarin het koud en grijs weer is. Ook zijn de meeste van 

jullie volop aan het blokken voor de examens. Daarom 

zal jullie leiding de komende maand zorgen voor genoeg 

ontspanning om de gedachten te verzetten. Wij wensen 

jullie alvast veel succes!  
 

Groetjes Poeli en Ronny (Protkak voor de vrienden) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Aspiranten meisjes  
Aller liefste Aspi’s 

We zijn ondertussen al 3 maandjes verder en wat is de tijd 

gevlogen met jullie. We hebben al een fantastische leefweek 

erop zitten, veel met jongens gespeelt, recht doortocht 

gedaan, aspistage gehad en ons lokaal geschilderd (inclusief 

stoelen waar de helft van besmeurt is ☹)  

Maar er mist nog 1 ding dat we dit jaar zeker moeten doen en 

dat is een DROPING. Deze gaan we doen tijdens het kamp 

MAARRRR het zal van jullie afhangen hoe lang deze zal zijn. 

Als je de QR code scant krijg je onze bukketlist te zien waar 40 

TO DOE’s opstaan. We beginnen bij 40 km, bij elke opdracht 

die jullie voltooien doorheen dit jaar gaat er 1km af.  

De opdrachten mogen op de chiro gebeuren maar ook naast 

de chiro (er moet wel altijd bewijs van zijn) Als jullie vraagjes 

hebben nog laat je ze dan maar zeker weten!  

HEEL VEEL SUKSESSS EN KUSJES  

Mette, Laura en Nette      

Xxx 

 

  



 

 

Aspiranten jongens  
 

Hey aspirantjes, 

Na een knaller van een leefweek (die blijkbaar zo vermoeiend 

was dat er iemand een hele zondag in bed heeft moeten 

liggen        ), een geweldige aspi-dag en vele leuke zondagen 

zitten de eerste maanden van dit jaar er al op. Ik heb al veel 

top-programma’s klaarstaan voor zo’n geweldige hechte 

groep dat jullie zijn. Ik kijk alvast uit naar nog veel leuke 

momenten met deze groep. 

  

Groetjes, 

Jullie leider Ruben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotopagina  
 



 

 

  



 

 

Spelletjes/tekeningen/raadsels 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
kleurenplaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vergeten liedje Bloemen in je buik 
(2014-2015) 
Soms, dan kan ik alles aan! 
Ben niet te stoer, maar wel spontaan. 
Goedlachs weet ik door het leven te gaan. 
Komt het door m’n vrienden uit de straat, 
of door m’n beste Chirokameraad. 
Voor hen sta ik 'met liefs' direct paraat. 
 
Soms ben ik jouw tegendeel, 

kleine stukjes, niet echt veel. 

Toch fietsen we door het leven met een lach. 

Och kom, zet je hier naast mij, 

want hier is nog een plaatsje vrij, 

waar we rustig vrienden kunnen zijn. 

 

Refrein  
Dan krijg je bloemen in je buik, 
de geur van vlinders die je ruikt. 
Helemaal van slag, 
als je aan hen denken … 



 

 

Bloemen in je buik, 
de geur van vlinders die je ruikt. 
Helemaal van slag, 
als je aan hen denken mag! 
 
Je raakt de kluts even kwijt, 
pedalen los, je bent bereid 
om eeuwig met die ene blij te zijn. 
Maar soms ben je het tegendeel, 
kleine stukjes, niet echt veel. 
Iedereen uniek, anders dan jij! 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chirokalender  

  


